Orde van Dienst zondag 25 februari 2024
Dienst van Schrift en Tafel

De Wingerd te Krimpen aan den lJssel
Voorganger: ds. Jils Amesz

Organist: Marc Schippers

Hartelijk welkom in de Wingerd.

Bij de bloemschikking: De bol in de schikking wordt op een terracotta pot geplaatst. Rond de bol
komt een dunne krans van klimopblad. Symbool van trouw en eeuwig leven. Van onderaf wordt de
bol iets groener door het toevoegen van groen mos. Groen: de kleur van de hoop. God blijft trouw
aan de aarde. We zijn samen op weg, we steunen elkaar en met Gods hulp kunnen ook wij trouw
blijven.

Woord van Welkom
Allen gaan, indien mogelijk, staan

Wij zingen Lied 283.

v. De vrede van de Heer is met u
g. OOK MET U IS DE HEER.

v. Onze hulp is de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed
v. Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
g. ZIE ONS HIER STAAN.
v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
g. WEES ONZE HULP.
v. en dat Gij ons bij name kent,
g. LEER ONS U KENNEN.
v. Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
g. WEES HIER AANWEZIG.
AMEN.
Allen gaan zitten
Wij zingen Lied 25a.

Wij zingen als Kyrie-gebed Lied 281, 1, 2, 3, 4 en 5.
Wij zingen Lied 536.

Gebed bij de opening van de Schriften

Verhaal

Eerste lezing:



Le: Jeremia 18, 1-12
Lied 538,1,2en 4

Tweede lezing
Le: Marcus 9, 2-10

Lied 339A
Overweging
Muziek: R. Schumann: Canon Op. 124 Nr. 20

Collectes
Muziek: J. Pachelbel: Fantasia in G-Moll

Gebeden
Avondmaalslied 387
Tafelgebed

Onze Vader

Delen van Brood en Wijn
Dankgebed

Allen gaan, indien mogelijk, staan
Wij zingen Lied 418, 1 en 2

UITZENDING
v. Zegenbede

g. Amen, amen, amen!
Muziek: F. Mendelssohn: Praludium in C-Moll

Wij wensen u een goede zondag



